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Het is met groot genoegen dat wij u het 
Jaarverslag 2025 presenteren. 2025 
was een bijzonder jaar voor het Drugs-
pastoraat. Hoogtepunt was natuurlijk 
de pelgrimstocht naar Rome met 20 
bezoekers en 10 vrijwilligers. We waren 
daar in het kader van het Heilig jaar. 
Voor alle deelnemers aan de tocht was 
het een bijzondere ervaring, die zij niet 
snel zullen vergeten.

Daarnaast ging het ‘gewone’ werk na-
tuurlijk door: de vieringen met de 
maaltijden, het bezoeken van de in-
loophuizen en woonvoorzieningen 
en het verzorgen van de uitvaarten 
voor mensen naar wie niemand anders 
meer omkijkt. Maar ook de Passietocht 
in Amsterdam op Goede Vrijdag, de 
groepsactiviteiten in een aantal woon-
voorzieningen en de bijzondere vie-
ringen in de buitenlucht en in Kesteren 
blijven ons bij.

Helaas waren er ook tegenslagen. 
Het project dat wij op verzoek van het 
RCOAK in de Koornhorstflat startten, 
moesten we staken omdat de pastor 
ernstig bedreigd werd. En bij de vierin-
gen zijn wij genoodzaakt een gastheer/
portier in te zetten om de rust te waar-
borgen. Maar dit zijn relatief kleine ob-
stakels in ons mooie en zinvolle werk.

Het afgelopen jaar heeft ons denken 
over de toekomst van het Drugspasto-

raat zich verder ontwikkeld. We willen 
daar zijn waar de nood het hoogst is als 
een ‘vliegende religieuze brigade’ van-
uit een vast onderkomen. We hebben 
daarvoor met enkele Amsterdamse or-
ganisaties gesprekken gevoerd en ho-
pen daar ook in 2026 mee door te gaan.

Al ons werk kan uiteraard alleen door-
gaan door de grote inzet van de vele 
vrijwilligers: zij helpen bij de vieringen 
en de maaltijden, zij zijn het die het graf-
monument op begraafplaats St. Bar-
bara onderhouden en zij vormen het 
bestuur. Wij kunnen hen niet genoeg 
bedanken hiervoor. Zij zijn met de pas-
tores en onze administratieve kracht de 
kurk waarop het Drugspastoraat Am-
sterdam drijft.

En natuurlijk bedanken wij alle fond-
sen en donateurs die ons werk financi-
eel mogelijk maken. De pelgrimstocht 
naar Rome kon zo vrijwel geheel be-
taald worden vanuit de vele bijdragen 
van kerken en fondsen. En ook voor het 
‘gewone’ werk ontvingen wij voldoen-
de middelen, zodat wij dit jaar met een 
klein positief saldo kunnen afsluiten.

Dit alles en nog meer kunt u lezen en 
zien in het nu volgende Jaarverslag.

Ik wens u veel leesplezier.

Mieke van Vessem

1. Voorwoord vanuit het bestuur
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Met voldoening en trots kijken wij te-
rug op 2025. Het werk wat wij hebben 
verzet om onze organisatie stabieler 
te maken en terug te brengen op het 
oude niveau betaalde zich uit. De ge-
meenschap rond onze vieringen in De 
Crypte is hechter geworden. Daarnaast 
breidde het outreachende bezoekwerk 
zich uit.

Doordat er hard gebouwd is de afgelo-
pen jaren om deze situatie te stabiliseren, 
kwam er ook ruimte voor nieuwe initiatie-
ven. U kunt in dit verslag over die nieuwe 
projecten lezen. Daarnaast was er ruimte 
en energie om oude activiteiten weer op 
te pakken. Zo stond er in november, voor 
het eerst sinds 2022, weer een buiten-
landse pelgrimsreis op het programma. 
Deze keer ging de reis naar Rome. 

Het was een vruchtbaar jaar waarin 
we  door onze activiteiten veel mensen 
met elkaar hebben kunnen verbinden. 
Graag vertellen we u in dit jaarverslag 
wat we het afgelopen jaar allemaal 
hebben gedaan en bereikt. 

Onze kernactiviteit in 2025 was op-
nieuw onze wekelijkse viering op zon-
dag. Het is hét moment waarin onze 
gemeenschap samen komt. Samen bid-
den we, branden we kaarsen, lezen we 
uit de Bijbel en proberen we de verha-
len en lessen uit de Bijbel te verbinden 
met het alledaagse leven van onze ge-
meenschap. Na afloop eten we samen 
een warme maaltijd. Deze vieringen 
zijn sinds de start van Het Drugspas-
toraat in 1990 een belangrijk onder-
deel van ons werk. De afgelopen jaren 
hebben we het bezoekersaantal zien 
groeien en hebben we hard gewerkt 
om de bijeenkomsten meer te professi-
onaliseren. Vrijwilligers op wie we kun-
nen bouwen staan de pastores bij om 
alles in goede banen te leiden. Het af-
gelopen jaar hadden we een constant 

bezoekersaantal van dertig tot veertig 
personen per zondag. Deze bezoekers 
hebben verschillende achtergronden, 
zij hebben allemaal uitdagingen in het 
leven van uiteenlopende aard. Maar 
wat hen bindt is dat ze zich bij ons thuis, 
welkom en gezien voelen. 

Door de stevige groei de afgelopen 
jaren, liepen de spanningen in de kerk 
ook meermaals op. Om hierop te an-
ticiperen volgden de pastores in mei 
2025 een cursus over de omgang met 
verbale agressie. Daarnaast is ervoor 
gekozen om een gastheer/ portier in 
te huren, zodat de viering in goede 
orde blijft verlopen. Een enthousiaste 
en capabele oud-wijkagent die op een 
zeer menselijke manier de orde weet te 
handhaven. 

2. Inleiding

3. Vieringen op zondag
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De diensten werden het afgelopen jaar 
door verschillende voorgangers geleid. 
Allereerst door de twee pastores van het 
Drugspastoraat zelf. Daarbij is een vier-
tal gastvoorgangers werkzaam voor het 
Drugspastoraat. Wanneer een gastvoor-
ganger de viering leidt is de pastor van 
het Drugspastoraat ook aanwezig om de 
gastvoorganger te ondersteunen en om 
de continuïteit en herkenbaarheid van de 
organisatie te waarborgen. 

De voorgangers hebben verschillende 
christelijke achtergronden en houden 
zo het oecumenische karakter van onze 
organisatie in stand. Rein den Hertog 
is predikant van de Amstelgemeente in 
Amsterdam. 
Eens per maand gaat hij ook voor bij de 
dienst van Het Drugspastoraat. Hij schrijft 
het volgende over zijn ervaringen als gast-
voorganger in De Crypte:

Ik geniet altijd van de samenkomsten bij 
het Drugspastoraat. De onvoorspelbaar-
heid van wat er gebeurt opent steeds op-
nieuw ruimte voor onverwachte vragen 
die aan het denken zetten en perspec-
tieven openen die er anders misschien 
niet zouden zijn. 

Wat mij daarbij raakt, is hoe dicht je hier 
op het schuurvlak van de samenleving 
zit, op een plek waar het leven ongepo-
lijst en kwetsbaar is. Juist daar krijgt het 
evangelie, het goede nieuws van Chris-
tus, voor mij bijzondere scherpte en be-
tekenis. Het is prachtig om dit goede 
nieuws juist op deze plek in de stad te 
mogen delen. Het Drugspastoraat her-

innert mij eraan dat het evangelie niet 
begint bij orde of antwoorden, maar bij 
ontmoeting. Telkens weer ga ik ook zelf 
verrijkt en aangescherpt naar huis.

Het afgelopen jaar vonden ook verschil-
lende themareeksen plaats in de vierin-
gen. Zo vond in de veertigdagentijd een 
serie plaats over moderne profeten en 
gedurende het jaar waren er ook reeksen 
met als thema kardinale deugden, Am-
sterdamse Vrijdenkers en in de advent 
spraken we over werken van vrede n.a.v. 
verschillende Bijbelverhalen over conflict 
en verzoening. De themareeksen worden 
door de bezoekers gewaardeerd en met 

belangstelling wordt uitgekeken naar het 
volgende onderwerp in een reeks. 

De themareeksen helpen om de diensten 
afwisselend te houden, en geven structuur 
en samenhang aan de vieringen.

De diensten laten zien dat er een levende 
gemeenschap is binnen het DPA, die voor 
veel mensen een welkome plek van aan-
dacht en bezinning is.
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Het afgelopen jaar werden verschillende 
woonvoorzieningen van HVO-Querido 
door de pastores van Het Drugspastoraat 
bezocht. Veelal werden er persoonlijke ge-
sprekken op de kamer van bewoners ge-
voerd, zoals in woonvoorziening De Rijswijk 
en Robert Koch. Ook werd er groepswerk 
verricht, zoals in het Judith van Swethuis 
waar de pastor om de week een bezinnings-
uurtje hield. Daarnaast werden er andere 
activiteiten georganiseerd. Zo bezocht het 
Ricciotti Ensemble op uitnodiging van de 
drugspastores zowel de woonvoorziening 
Het Judith van Swethuis als De Aak. 

Samen met de vakgroep zingeving van 
HVO-Querido hebben wij gezocht naar 
nieuwe manieren om geestelijke verzor-
ging binnen de woonvoorzieningen een 
plaats te geven. Als pilot is een van de pas-
tores van het DPA viermaal een maaltijd 
gaan koken met de bewoners van de Hof 
van Socrates. Er werd samen gekookt en 
gegeten. Zowel zorgpersoneel als bewo-
ners zaten rond de tafel en voerden mooie 
en open gesprekken.

De insteek was om ook het zorgpersoneel 
kennis te laten nemen van deze manier 
van werken en de bewoners uit hun iso-

Ook in 2025 bestond onze vaste strategie 
uit het outreachend te werk gaan. Onze 
mensen werden opgezocht op de plekken 

waar zij zich ophouden, in inloophuizen, in 
woonvoorzieningen, in huis, in klinieken of 
in ziekenhuizen.

4. Bezoekwerk

4.1 Woonvoorzieningen 
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lement te halen. Op de Rijswijk, een an-
dere locatie van HVO-Querido werkt dit 
concept heel goed. Geprobeerd wordt 
om genoeg draagvlak te genereren om 
dit op meerdere locaties te mogen doen. 
In november gaven wij een workshop tij-
dens het zingevingssymposium van HVO/
Querido.

Met enige regelmaat werden de drugs-
pastores ook uitgenodigd om uitvaarten te 
leiden van mensen die in de woonvoorzie-
ningen van HVO-Querido kwamen te over-
lijden. Persoonlijk begeleider Charmain die 
in een van de huizen van HVO-Querido 
werkt, schrijf het volgende over haar erva-
ringen bij het afscheid van een cliënt:

De cliënten van de Aak hebben vaak geen 
netwerk, familiebanden zijn verwaterd of 
er is simpelweg geen familie meer. Mijn 
collega’s en ik begeleiden iemand tot 
het overlijden er is, maar een waardig af-
scheid is iets wat onze cliënten ook zeker 
verdienen. En daar komt de drugspastor 
om de hoek! 

De drugspastor bezoekt de cliënten op 
de Aak om een band op te bouwen en 
soms al wensen vast te leggen wanneer 
het overlijden dichterbij komt.

De drugspastor steekt er tijd in om in-
formatie te achterhalen en het lukt hem 
soms zelfs om familieleden te vinden! 
Op deze manier wordt de uitvaart toch 
heel persoonlijk, terwijl onze cliënten 
vaak heel “anoniem” door het leven zijn 
gegaan. Het mooiste deel van de uitvaart 
vind ik wanneer Quirien aangeeft dat wij 
de client nog eenmaal in het licht zetten 
en de kaarsen rondom de kist aansteken.

Een liefdevol afscheid voor mensen die 
niet altijd liefde hebben gekend.

In 2025 werden ook regelmatig inloop-
huizen voor dak- en thuislozen bezocht. In 
De Spreekbuis, De Kloof, Makom en De 
Schakel was een van de pastores regelma-
tig aanwezig om in gesprek te gaan met de 
bezoekers. Nieuw hierin was dat de pastor 
assisteerde in de De Schakel middels een 
moreel beraad in een dilemma hoe om te 
gaan met een van de bezoekers. Ook tij-
dens het koffiemoment in de Noorderkerk 
voor een veegploeg uit Het Koffiehuis in de 
Haarlemmerstraat was er iedere week een 
pastor aanwezig. 

Samen met de dominee van de Noorder-
kerk en enkele vrijwilligers werd een war-
me plek en luisterend oor geboden aan de 
dak- en thuisloze mensen die meewerken 
in de veegploeg. In de zomer werd voor 
deze ploeg in samenwerking met de Noor-
derkerk en Het Koffiehuis weer een barbe-
cue georganiseerd. Ook was er bijna iede-
re week een pastor aanwezig in inloophuis 
De Rotonde in Zuid-Oost. Regelmatig vond 
hier een pop-up-viering plaats en ook wer-
den Bijbelverhalen als bibliodrama regel-
matig uitgevoerd.

4.2 Inloophuizen
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Het afgelopen jaar stond ook regelmatig een 
huisbezoek of een bezoek aan een kliniek 
of ziekenhuis op het programma. Bekenden 
binnen de gemeenschap van het DPA kam-
pen niet zelden met lichamelijke problemen. 
Een bezoek van de pastor kan enige troost 
bieden, wat ook regelmatig gebeurde. Men-
sen die anders nauwelijks bezoek krijgen in 

moeilijke omstandigheden, hebben dan toch 
iemand die wel voor hen langs komt. 

Ook huisbezoeken op verzoek werden afge-
legd. Een enkele keer werd ook om een huis-
zegen of om het ontvangen van de Heilige 
Communie gevraagd, wat door de pastores 
werd gefaciliteerd. 

4.3 Huisbezoeken, ziekenhuisbezoeken 
en bezoek aan klinieken
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In 2025 werd voor achttien mensen de uitvaart 
verzorgd door een van de pastores van het DPA. 
Daarnaast vonden er ongeveer vijf herdenkin-
gen plaats op verschillende locaties, waarbij 
een overledene werd herdacht en waarbij er 
aandacht was voor de mensen die achterble-
ven. Een herdenking die indruk maakte was 
een herdenking in december van een man die 
was doodgeschoten in Amsterdam Zuid-Oost. 
De rauwheid van de verhalen toonde dat onze 
mensen in een wereld leven waarin geweld 
dichtbij is. 

Verder vond op 4 november onze Allerzielen-
herdenking plaats in de kapel van begraafplaats 
Sint Barbara. Na een korte dienst waarbij de 
namen van de overledenen werden genoemd 
en waarin duiding werd gegeven door de pas-
tores aan de hand van Mattheus 7, vers 3-14, 
werden de namen van de overledenen van het 
afgelopen jaar die in het graf van het DPA be-
graven waren op het grafmonument onthuld. 
Tot slot was er een moment om elkaar te ont-
moeten. Zo’n twintig mensen maakten gebruik 
van de mogelijkheid om iemand te herdenken. 
Wat bijzonder was dat de nabestaanden van 
een van onze overledenen herinneringen op 
konden halen met de huisarts en met een ver-
pleegkundige die bij de overledene betrokken 
waren geweest. Een nieuwe vorm van verbin-
ding kwam hierdoor tot stand en het hielp om 
gaten in te vullen in het verhaal van de overle-
dene. Nabestaanden en zorgpersoneel kregen 
zo meer begrip voor de situatie voor de over-
leden dierbare.

Het grafmonument werd afgelopen jaar we-
derom door enkele vrijwilligers met regelmaat 
opgeknapt. De planten en bollen die in 2024 
geplant waren, werden dan van onkruid ont-
daan en alles werd weer even aangeharkt, zo-
dat het een waardige plek van herdenking blijft. 
Tevens werden er in november enkele informa-
tieborden geplaatst bij het grafmonument, om 
bezoekers over het monument en over activi-
teiten en werkzaamheden te informeren. Met 
hulp van Homeservice, een klussendienst van 
de Regenboog Groep, werden deze borden 
geplaatst.

5.  Uitvaarten en herdenkingen
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6. Bijzondere activiteiten 2025

Benefietconcert 

Tableau Vivant

Passietocht 

Bezoek aan Kesteren

Koornhorstflat

Openluchtdienst 

Kunst aan Tafel

Pelgrimage naar Rome

Kerst

13
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Op 28 maart vond in de avond opnieuw een 
benefietconcert plaats. Na het succes van af-
gelopen jaar werden de Old Pipers, een Friese 
folkband, opnieuw uitgenodigd om een muzi-
kale avond te verzorgen. Samen met De Straat-
klinkers, het daklozenkoor van de protestantse 
Diaconie in Amsterdam, en met Co van Melle  

en Miranda van Soest, onze vaste pianist en 
sopraan, werd een gezellige avond georgani-
seerd in de kas van de Diaconie. Zo’n veertig 
mensen bezochten het concert. De opbrengst 
van de avond was €1000,-, wat gebruikt werd 
voor de meerdaagse pelgrimsreis naar Rome 
later dat jaar.

Tijdens de regelmatige bezoeken aan de Ro-
tonde, een inloophuis in Zuidoost waar veel 
mensen van de straat en uit woonvoorzienin-
gen komen om mee te werken aan een dag-
bestedingsproject, besloten wij te starten met 
het uitbeelden van het Bijbelverhaal van Jozef 
en zijn broers. Het verhaal vertelden wij met 
een wisselende groep mensen. De thema’s 
macht, afgunst en nederigheid verbonden wij 
aan het verhaal.

De mensen gingen gekleed in kostuums uit die 
tijd. Zij mochten een figuur uit het verhaal na-
spelen, zonder iets te zeggen maar door een 

houding aan te nemen. Het was de bedoeling 
dat hetzelfde verhaal steeds gebruikt werd, 
maar telkens nagespeeld door andere groe-
pen. Wij zijn gestart met de drugsgebruikers 
en bezoekers van de Rotonde. Ook deden de 
agenten mee van het cellencomplex wat daar 
vlakbij gelegen is.

Voor dit project kregen wij geld van Kerk en 
Wereld. Daarvan lieten wij kostuums maken en 
gaven wij de deelnemers een bescheiden ver-
goeding. Het is daardoor voor iedereen inte-
ressant om mee te doen omdat zij het zien als 
een dagbesteding.

Naast onze vaste activiteiten vonden er gedurende het afgelopen jaar ook heel wat bijzon-
dere activiteiten plaats. 

6. Bijzondere activiteiten

6.1 Benefietconcert 

6.2 Tableau Vivant
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Op vrijdag 18 april was het Goede Vrijdag en hiel-
den we onze passietocht. Waar we andere jaren een 
bezoek brachten aan het Kruiswegpark in Heiloo, 
besloten we dit jaar een tocht door Amsterdam te 

organiseren. Ben de Boer, geestelijk verzorger in 
de GGZ in Amsterdam en begeleider van een van 
de groepjes tijdens de tocht, schreef het volgende 
verslag: 

Toerist met kruis

Een AH-boodschappentas met daarin een blank 
houten kruis. Die stond voor ons klaar in Het Pin-
tohuis op Goede Vrijdag. En ook nog een rou-
tekaart voor onze lijdensweg over de Wallen. 
Op onze telefoon begeleidende filmpjes waar-
in mensen hun verhalen vertellen. De creatieve 
drugspastores van Amsterdam, Zwanine en Qui-
rien, hadden het allemaal bedacht en beschre-
ven. En gefilmd. Dit jaar dus niet met de bus, 
geen traditionele tocht langs de statiën bij het 
putje van Heiloo, maar een kruisweg dwars door 
de binnenstad van Amsterdam. Waar mensen 
net als Jezus lijden aan het leven.

Op het eerste gezicht merk je daar niks van. Al 
helemaal niet omdat op deze Goede Vrijdag de 
zon scheen en we zonder jas in de heerlijke len-
te rondwandelen. En ook niet omdat half Europa 
uitbundig en luidruchtig was neergestreken op 
de Wallen. We liepen als toeristen met een hou-
ten kruis langs winkels vol dildo’s en stroopwa-
fels. Op weg naar plekken die herinneren aan het 
lijden van Jezus. Het politiebureau op de Nieu-
we Zijdskolk bijvoorbeeld. Het ging er over ‘ten 
onrechte beschuldigd worden’. Jezus overkwam 
het. Leo ook – die er over vertelde in zijn filmpje. 
Maar ook ons groepje kon er over meepraten. 
‘Alleen al mijn kleur. Ze pikken me eruit in de rij 
van de douane op Schiphol’.

Ook maakte ‘De Kruispost’ deel uit van de rou-
te, waar vluchtelingen en daklozen medische 
hulp krijgen. Ze zaten er geduldig te wachten 
op de stoep, tot de dokter kwam. De arts op het 
filmpje vertelde dat dat hem ontroerde. Mensen 
die zo lang blijven wachten op zijn spreekuur. 
Origineel was het bezoek aan de tattooshop 
van Henk Schiffmacher. De wonden van Jezus 
en onze tattoos hebben verwantschap. Ze ver-

tellen een verhaal. Vaak van verdriet en gemis. 
Een vrolijk slot was er bij De Ooievaar. Een café 
op de hoek van de Olofspoort en de Zeedijk. 
In het filmpje vertelde de kastelein opgetogen 
over zijn werk achter de bar. Het ging er over 
dorst. Jezus had het en wij soms ook. Niet al-
leen naar een biertje, maar ook naar een wereld 
die mensen recht doet, een samenleving waarin 
ruimte is voor verschillen.

Het was Goede Vrijdag en nog lang geen Pasen. 
Maar ons clubje met kruis in de lentezon vierde 
de Opstanding al een beetje. We toonden aan el-
kaar onze wonden. Maar ze kregen niet het laat-
ste woord. We vierden het leven. Het was – hoe 
ernstig- ook vooral gezellig met elkaar. Ik moest 
al weer verder en liet de stilte van de Nicolaas-
kerk en de soep met broodjes aan me voorbij 
gaan. Zwanine en Quirien hadden ons Mokum 
laten zien met nieuwe ogen. Hoe overtuigend 
Schiffmacher ook klonk, ik overweeg geen tat-
too. Maar De Ooievaar, daar kom ik graag nog 
eens terug om het leven te vieren.

6.3 Passietocht
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Op 25 mei reisden we op uitnodiging van pro-
testantse gemeente De Voorhof naar Keste-
ren. Met bijna veertig deelnemers, waaronder 
de leden van daklozenkoor De Straatklinkers, 
woonden we een mooie dienst bij, waarin 
oud-DPA-voorganger Grada van Harten ons 

wederom een prachtig verhaal vertelde. Na 
afloop werden we getrakteerd op een lunch 
waarna we nog samen gingen bowlen alvo-
rens we weer naar Amsterdam reden. Voor alle 
deelnemers was het een gezellig dagje uit.

In april startte een van de pastores, op verzoek 
van het fonds RCOAK, als geestelijk verzorger 
in de Koornhorstflat. Op deze plek in Amster-
dam Zuidoost wonen kwetsbare senioren naast 
drugsverslaafde mensen. Ondanks de verschil-
lende pogingen van verschillende welzijn-
sorganisaties veranderde de situatie niet. De 
pastor heeft op de Koornhorstflat slechts vier 
maanden kunnen werken omdat de vijandige 
sfeer en onveilige situatie haar dwongen te 
stoppen. Zij luisterde naar de frustraties van de 
bewoners van de Koornhorstflat en ontmoette 
daar veel verslaafde mensen waar zij een fijne 

band mee opbouwde. De bewoners verwacht-
ten echter ook praktische oplossingen, die zij 
niet kon bieden. 

Verschillende betrokken organisaties werden 
ingeschakeld, maar boden ook geen oplos-
sing op korte termijn. De pastor werd intussen 
ernstig bedreigd. Daarom en op advies van het 
fonds RCOAK heeft het bestuur van Drugspas-
toraat besloten dat  het werk niet zou worden 
voortgezet. De persoonlijke contacten met de 
mensen in de Koornhorstflat zijn niet beëin-
digd, al komt de pastor niet meer bij hen thuis.

6.4 Bezoek aan Kesteren

6.5 Koornhorstflat
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Op 27 juli vond onze jaarlijkse openluchtviering 
plaats. Het was prachtig weer toen we richting Am-
sterdam Zuidoost reisden. Om 15:30 werden we 
vanaf Metrohalte Gaasperplas, begeleid door de 
Accufanfare, naar het Gaasperplaspark gebracht. 
Daar genoten we van een broodje en een harti-
ge snack. Tijdens de dienst in de “groene tempel”, 

een koepel begroeid met groen, staken we kaars-
jes aan voor onze intenties en we luisterden naar 
de overweging over samenwerking, om de natuur 
en de wereld in stand te houden. Na afloop speel-
de de Accufanfare vrolijke noten en er werd zelfs 
even gedanst. Het was een feest!

Op 25 september startte een nieuw project, ge-
naamd Kunst aan Tafel. In samenwerking met Stich-
ting AmsterdamVerbindt en Arkin organiseert het 
Drugspastoraat iedere week een avond waar on-
der het genot van een warme maaltijd een kunste-
naar verteld over zijn of haar werk.

Verschillende thema’s komen aan de orde. Als in-
spiratiebron is gekozen voor het boek Ervarings-
kracht, een stripboek over verslaving en psychi-

sche kwetsbaarheid. De tekeningen uit het boek 
vormen een inspiratiebron maar ook het werk van 
kunstenaars met ervaringskennis. Elke donderdag 
verzorgen wij een boeiende avond waar wij zo’n 
30 bezoekers ontvangen. Een deel van deze be-
zoekers wordt met een busje opgehaald bij loca-
ties van HVO-Querido. Daarnaast wordt Pakhuis 
Veem voor dit project belangeloos beschikbaar 
gesteld.

Van 12 tot en met 17 november vond in het kader 
van het Heilig Jaar onze pelgrimsreis naar Rome 
plaats. Na een uitgebreide voorbereiding vertrok de 
bus met twintig deelnemers en tien begeleiders op 
woensdag 12 november. Er werd overnacht in een 
klooster net buiten Rome, en iedere dag werd de 
stad bezocht. Op vrijdag werden o.a. het Colosse-
um en het Pantheon bezocht en volgde een bezoek 
aan de Nederlandse priester Antoine Bodar. De dag 
werd afgesloten met een viering van barmhartig-

heid in de basiliek van St. Paulus buiten de Muren. 
Op zaterdag werden weer enkele bijzondere plek-
ken bezocht, zoals de Friezenkerk en de Vaticaan-
se Musea. In de middag vond de processie door de 
Heilige Deur plaats. Op zondag volgde de Heilige 
Mis met paus Leo XIV in de Sint Pietersbasiliek. Na 
afloop stapte de groep in de bus naar huis. 

De reis zorgde voor een enorme cohesie binnen 
de groep. Er heerste een saamhorigheid die veel 

6.6 Openluchtdienst 

6.7 Kunst aan Tafel

6.8 Pelgrimage naar Rome
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Een bijzondere pelgrimage naar Rome tijdens 
het Jubeljaar
Tijdens het Jubeljaar ontvingen we een unieke uit-
nodiging: met een groep van dertig mensen, waar-
onder tien begeleiders, af te reizen naar het Vati-
caan. Met de GroenGrijs-bus begon onze tocht vol 
verwachting, verbondenheid en nieuwsgierigheid. 
Voor ons als Drugspastoraat, in samenwerking met 
de diaconie, voelde het alsof we deel uitmaakten 
van een groter geheel, gedragen door een geza-
menlijke missie.

Aankomst en verblijf bij de zusters
Na de lange rit bereikten we Rome, waar we vier 
nachten mochten verblijven bij zusters in een kloos-
ter, ongeveer 17 kilometer buiten het Vaticaan. Het 
klooster vormde een stille oase, een plek waar de 
drukte van de stad werd ingeruild voor rust en een-
voud.
Zoals zo vaak werd ik rond half zes wakker. Op één 
van die ochtenden liep ik de kloostertuin in. De lucht 
was koel, bijna blauw van stilte. Tot mijn verbazing 
hoorde ik dat enkele zusters al om zes uur aan het 
bidden waren. Hun zachte stemmen vormden een 
ritmisch koor in de schemering — een moment dat 
voelde als een onverwachte zegen.

Een klein dagelijks ritueel
Tussen alle indrukwekkende bezoeken door vond ik 
het heerlijk om soms even iets heel menselijks en 
eenvoudigs te doen: naar een klein Italiaans ontbijt-
zaakje gaan. Samen genoten we van een espresso of 
cappuccino en een broodje op zijn Italiaans — een-
voudig, warm en precies passend bij het Romeinse 
ritme. Die momenten van kleine gezelligheid vorm-
den een mooie tegenhanger van alle grote, indruk-
wekkende ervaringen.

Heilige plekken achter moderne drempels
Tijdens onze bezoeken liepen we telkens door be-
veiligingsscanners, zelfs bij de begraafplaats van 
Petrus. Het moderne gepiep vormde een vreemd 
contrast met de sacrale rust die daarachter wacht-
te, maar juist daardoor voelde de overgang naar het 
heilige des te scherper.

Ontmoeting met Antoine Bodar
Een bijzondere ervaring was het bezoek aan Antoi-
ne Bodar. Hij bracht ons naar het graf van de Ne-

derlandse paus Adrianus VI en vertelde dat deze 
paus was overleden aan de pest — een kleine histo-
rische onthulling die de plek een diepe, bijna tast-
bare ernst gaf.

De zondagsdienst in het Vaticaan
Het hoogtepunt van de reis was de zondagsdienst 
in het Vaticaan. We stonden slechts vijf meter van 
de doorgang waar de huidige paus voorbijging. De 
ceremonie, de zang, de sfeer van eeuwenoude tra-
ditie — het voelde alsof we deel mochten uitmaken 
van iets dat groter en ouder was dan wijzelf.

De Friese Kerk
Meerdere keren bezochten we de Friese Kerk, een 
kleine, huiselijke plek naast het Vaticaan. Deze kerk, 
met zijn noordelijke wortels, voelde als een ver-
trouwde ankerplaats in het hart van Rome.

Slot
Onze reis werd veel meer dan een bezoek: het was 
een pelgrimstocht vol ontmoetingen, stilte, warm-
te en verwondering. Van de vroege gebeden van 
de zusters tot een eenvoudige Italiaanse koffie, van 
heilige plekken tot de nabijheid van de paus — elk 
moment droeg zijn eigen schoonheid.

Rome heeft ons niet alleen ontvangen, maar ook 
geraakt. En in ons dragen we nu de echo van deze 
bijzondere dagen, als een zachte herinnering die 
nog lang zal blijven klinken.

van de deelnemers niet vaak ervaren in het dagelijks 
leven. Daarnaast vergrootte de reis het perspectief 
van de deelnemers. Velen waren niet of lange tijd niet 
in het buitenland geweest. De aanblik van bergen en 
een andere omgeving vergrootte de wereld van onze 
mensen letterlijk. En van binnen gebeurde er ook veel 
bij de deelnemers. 
Het thema “De Heilige Deur” was een rode draad door 
het programma van de reis. Met de stap over de drem-
pel van de Heilige Deur wordt de start van een nieuw 

leven gesymboliseerd. Ben je er klaar voor? Wat wil je 
achter laten? Hoe wil je opnieuw starten? Durf je over 
te drempel te stappen? Durf je het opnieuw met jezelf 
aan? Het waren vragen die de pelgrims tijdens de reis 
begeleidden. Dit is ook goed te zien in de reportage 
bij de KRO-NCRV van Kruispunt, waarin de reis werd 
gevolgd. Een link naar deze reportage vindt u aan het 
einde van dit jaarverslag.

Deelnemer René schreef het volgende reisverslag:



20



21

Op zondag 21 december vond er al een kerstdiner 
plaats na onze zondagse kerkdienst. Meer dan veer-
tig mensen bezochten deze bijeenkomst. Op dins-
dag 23 december vond onze kerstviering plaats in de 
Oranjekerk in De Pijp. Het thema was de stad van vre-
de. Nadat vrede al het thema was geweest tijdens de 
zondagen van de Advent, werd dit afgerond met de 

vraag: kan Amsterdam een stad van vrede zijn? Na de 
kerkdienst stond er voor de ruim vijftig bezoekers een 
heerlijke rijsttafel klaar, die bereid was door koks van 
stichting AmsterdamVerbindt. Na afloop was er voor 
velen van de bezoekers nog een kerstpakketje. Het 
was een mooie afsluiting van het jaar.

6.9 Kerst
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Het afgelopen jaar konden we opnieuw rekenen op de trou-
we hulp van een vijfentwintig vrijwilligers. Drie vrijwilligers 
namen afscheid en daarvoor in de plaats werden weer en-
kele nieuwe mensen gevonden. Daarbij is het mooi om te 
zien dat we een groep vrijwilligers hebben die zeer divers is. 
De vrijwilligers komen uit binnen- en buitenland, komen uit 
de doelgroep, of juist totaal niet, zijn student of hebben al 
een hele carrière achter de rug. Deze vrijwilligers zijn alle-
maal verschillend, maar wat hen bindt is dat ze zich in willen 
zetten voor de kwetsbare medemens. En dat doen ze via 
het DPA.

Onze vrijwilligers zijn betrokken bij de zondagse kerkdienst, 
maar ook bij het onderhoud van het grafmonument. In de 

kerkdienst zorgen ze voor onze muziek, zetten ze koffie, 
ontvangen ze de mensen, helpen bij het dekken en afrui-
men van de tafel rondom de warme maaltijd en maken de 
ruimte schoon na afloop van de dienst. Sinds enige tijd is er 
ook een fotograaf betrokken bij het werk van het Drugspas-
toraat. Deze mooie en toegewijde groep vrijwilligers helpt 
ons enorm om ons werk uit te kunnen voeren. Dus we zijn 
erg blij met hen. 

Rojin startte in 2023 als stagiaire bij het DPA. Na haar stage 
bleef ze vrijwilliger, ondertussen dus al bijna twee jaar. In 
het volgende stuk beschrijft ze haar ervaringen en vertelt 
ze over haar motivatie om bij het Drugspastoraat als vrijwil-
liger werkzaam te zijn.

Mijn werkzaamheden bij het Drugspastoraat zijn van 
start gegaan als stagiaire. De eerste ontmoeting met zo-
wel het team van het Drugspastoraat als de locatie gaf 
een bijzondere indruk. In een maatschappij waarin het 
individualisme heerst als een maatstaf, is het verfrissend 
om hier in een omgeving te stappen waar vrijgevigheid 
en naastenliefde de norm zijn. 

De confrontatie met deze omgeving had een aangrij-
pend effect op mij, waarbij ik mij realiseerde dat daden 
van menslievendheid onmisbaar zijn en dat ik er graag 
via deze manier onderdeel van uit wil maken. 

Met enthousiasme ben ik na mijn werkzaamheden als 
stagiaire nog steeds in dienst bij het Drugspastoraat als 
vrijwilligster.

7. Vrijwilligers
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Het afgelopen jaar hebben we veel gedaan wat we het jaar 
ervoor ook al deden. Maar doordat de organisatie stevig 
staat, was er ook ruimte om nieuwe projecten te starten 
of om oude initiatieven nieuw leven in te roepen. O.a. het 
project in de Koornhorstflat, het project Kunst aan Tafel, 
maar ook de Romereis hebben dit laten zien. 

En door al deze activiteiten hebben we opnieuw verschil-
lende groepen met elkaar in  verbinding weten te brengen 
en zijn we in staat geweest om onze mensen de aandacht 
te geven die ze verdienen. Daarnaast konden we hen bij-
staan in het zoeken naar perspectief en zin in het leven. 
Kortom 2025 was wederom een vruchtbaar jaar voor de 
mensen van het DPA.

In 2025 werd ook verder nagedacht over de toekomst 
van Het Drugspastoraat. Opnieuw werden er gesprek-
ken gevoerd die gemodereerd werden door de Sesam  
Academie. In deze gesprekken ging men op zoek naar 
een heldere visie voor de toekomst. 

Duidelijk is geworden dat we graag toe willen werken 
naar onze eigen plek, waar we met andere organisaties 
een ware Straatkerk kunnen vormen en van waaruit wij 
als een ‘vliegende religieuze brigade’ projecten kunnen 
doen op plaatsen waar mensen in de knel zitten. Het 
Drugspastoraat is niet groot genoeg om al het werk te 
kunnen doen wat in een stad als Amsterdam te vinden is. 

Groei is financieel ook niet direct mogelijk. Vandaar dat 
we zullen zoeken naar verdere en constructieve samen-
werking met andere partners zodat we ons werk blijvend 
en met impact kunnen uitvoeren. Het komend jaar staat 
in het teken van het verder zoeken naar deze samenwer-
king en het vinden van een geschikte plek van waaruit we 
onze activiteiten, die we voor een groot deel al uitvoe-
ren, op een nog betere manier gestalte kunnen geven. 

8. Conclusie en blik op de toekomst
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9. Een jaar in cijfers
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•	 Pastor Zwanine Siedenburg werkte mee aan een reportage voor een tentoonstelling 
in het Amsterdam Museum. De tentoonstelling “Thuisloos in de Stad” duurde tot 1 
juni 2025.

•	 In februari werkte pastor Quirien van Berkel mee aan een audiotour voor een ten-
toonstelling genaamd “Geboorte van een Stad. Op zoek naar Middeleeuws Amsterdam.”  
Hij vertelde iets over door geloof geïnspireerde werken verrichten. Deze tentoon-
stelling was van 7 maart tot 6 juli te zien in het Stadsarchief van Amsterdam.  

•	 Aflevering Kruispunt bij KRO-NCRV over de pelgrimsreis naar Rome: 
   https://npo.nl/start/afspelen/kruispunt_380

•	 Aflevering Het Geloofsgesprek bij KRO-NCRV met pastor Quirien van Berkel: 
   https://npo.nl/start/afspelen/geloofsgesprek_157

•	 Item bij AT5 over de pelgrimsreis naar Rome: 
   https://www.at5.nl/artikelen/235954/de-paus-nodigt-amsterdamse-ex-drugs-
   verslaafden-uit-in-vaticaanstad

•	 Artikel in Het Parool over de pelgrimsreis naar Rome:
   https://www.parool.nl/han-lips/op-pelgrimstocht-met-amsterdamse-
   verslaafden-en-iemand-die-zich-de-messias-waant~b327aad6/

•	 Interview met pastor Zwanine Siedenburg in Straatnieuws #9 2025

•	 Aflevering in Leven tot het Laatst bij KRO-NCRV:
   https://npo.nl/start/afspelen/leven-tot-het-laatst_2

•	 Verhaal op www.bewegingvanhoop.nl over een dag mee naar Heiloo op 
   Goede Vrijdag in 2024
   https://bewegingvanhoop.nl/verhalen/een-goede-vrijdag-in-heiloo

https://drugspastoraat.nl
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