
Kunst 
aan Tafel

Wij verbinden kunst, 
koken, kwetsbaarheid 

en kracht! 

Uitnodiging 
voor de opening van Kunst aan Tafel

Donderdag 25 september om 17.00 uur

Inloop vanaf 16.30 uur
Locatie: Gebouw Het Veem, Van Diemenstraat 410, 

Amsterdam (druk op de bel ‘Kantine’)
 
Op donderdagavond komt op een prachtige locatie in 
Amsterdam alles samen: Kunst, Koken, Kwetsbaarheid 
en Kracht – het project Kunst aan Tafel in het gebouw 
Het Veem.
Iedere donderdag staat kunst van een Amsterdamse 
kunstenaar centraal. Een kunstenaar opent het gesprek 
over thema’s die ons raken.
Een kookgroep van KokenVerbindt zorgt voor een 
lekkere maaltijd.
 

Kunst aan Tafel gaat over kunst, zingeving  
en verbinding in de stad.

Op de feestelijke openingsavond komt Jan Cleijne, 
Amsterdamse striptekenaar, vertellen over het boek 
‘Ervaringskracht’ en wat het werken hieraan voor hem 
persoonlijk heeft betekent. 
Dit beeldverhaal geeft zicht op ontwrichting door ver-
slaving, verlies, oorlog en psychose. Het laat zien welke 
levenswijsheid en kracht zich in herstel ontwikkelen.
 
Dit seizoen is ‘Ervaringskracht’ de inspiratiebron voor 
‘Kunst aan Tafel’. Verschillende thema’s uit het boek 
zullen aan bod komen.
 
Het project Kunst aan Tafel is een initiatief van:

• �Zwanine Siedenburg, straatpastor Drugspastoraat 
Amsterdam

• �Maschinka Groot, Zorgprofessional met Ervarings-
deskundigheid msw, Arkin/EVA

• www.kokenverbindt – Henny Heijmans
 
Deelname is gratis
Als je vervoer nodig hebt, bel op woensdag tussen 
09.00 en 12.00 uur naar 06 21 300 637


