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Voor u ligt het Jaarverslag 2024 van het 
Drugspastoraat Amsterdam. Het is een 
druk en intensief jaar geweest, waar-
in door de inzet en betrokkenheid van 
de twee pastores en de administratief 
medewerkster een gemeenschap ge-
groeid is rond de vieringen in de Cryp-
te, die het hart vormen van ons werk.
Mede door de enthousiaste groep vrij-
willigers en de stichting Amsterdam-
Verbindt zijn wij erin geslaagd na elke 
zondagse viering een maaltijd aan de 
bezoekers aan te bieden. Wij konden 
vanuit en met de gemeenschap van 
bezoekers en vrijwilligers allerlei acti-
viteiten ontwikkelen binnen en buiten 
de stad. Steeds was het werk gericht op 
het bereiken en betrekken van mensen 
aan de rand van de samenleving: de 
dak- en thuislozen, verslaafden, men-
sen die belast zijn met trauma’s uit het 
verleden. Daarover leest u meer in het 
Jaarverslag.

Het afgelopen jaar stond ook in het te-
ken van het verder onderzoeken van 
onze visie op de toekomst van het Drug-
pastoraat Amsterdam. In de loop der ja-
ren is de problematiek van de mensen 
aan de rand van de samenleving com-
plexer geworden. Hoe kunnen wij hen 
blijven bereiken en bijstaan?

De droom van een Straatkerk in Am-
sterdam is onder begeleiding van twee 
medewerkers van de Sesamacademie 
concreter geworden. Wij willen voor 
de verdere ontwikkeling van deze wens 
de samenwerking met andere partners 
in Amsterdam intensiveren.

Ons werk wordt mogelijk gemaakt door 
een grote reeks aan fondsen, kerken en 
donateurs.  Daarnaast heeft het Drugs-
pastoraat Amsterdam een contract om 
de geestelijke begeleiding in de woon-
voorzieningen van HVO/Querido te 
verzorgen.
Helaas bleek aan het eind van het jaar 
dat het bestuurslid dat belast was met 
de fondsenwerving door persoonlij-
ke omstandigheden niet in staat is ge-
weest om zijn taak goed te vervullen. 
Inmiddels heeft hij besloten deze taak 
neer te leggen. De penningmeester zal 
deze taken overnemen.

Sinds 7 maart 2024 ben ik voorzitter 
van het Drugspastoraat Amsterdam. 
Als nieuwe voorzitter  werd ik vooral 
getroffen door het enthousiasme en 
de grote betrokkenheid van alle mede-
werkers, vrijwilligers en bestuursleden. 
Daar zijn wij dankbaar voor. Zonder 
deze inzet was ons werk niet mogelijk.

Ik wens u veel leesplezier

namens het bestuur
Mieke van Vessem, voorzitter

Bestuur Drugpastoraat Amsterdam
Mieke van Vessem, voorzitter
Rob Polet, secretaris
Douwe Lodewijk, penningmeester
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Gerard Endedijk, lid

Pastores
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Administratief medewerkster
Rita Rambaran
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Het Drugspastoraat begon het jaar in 
alle rust. Dat betekende niet dat er geen 
plannen werden gemaakt voor de toe-
komst. Wij dromen van een Straatkerk 
waar iedereen; gelovig of ongelovig 
welkom is. Wij werkten ook in 2024 
weer hard om onze gemeenschap te 
laten groeien. Wij maakten plannen 
en voerden ze uit. Dat lijkt misschien 
logisch en vanzelfsprekend, maar dat 
is en was lang niet altijd makkelijk. In 
mei startten wij met de voorbereidin-
gen voor onze pelgrimsreis naar het 
zuiden. Wij bereidden de veertigda-
gentijd voor en spraken met de voor-
gangers over de thema’s die wij zou-
den gebruiken.

Verrast werden wij door het prachtige 
artikel dat werd verzorgd door Marleen 
van Dijk in de rubriek Amsterdammers 
helpen Amsterdammers. Dit leverde 
veel geld op zodat wij onze graven op 
Sint Barbara konden opknappen. 
Graag doen wij verslag van ons werk. 

Wie zijn wij
Het Drugspastoraat Amsterdam (DPA) 
is een stichting die pastorale zorg ver-
leent aan mensen in de marge, de 
daklozen, de druggebruikers, de ont-
heemden en de mensen met onbegre-
pen gedrag, kortom mensen met een 
steentje in de schoen. Het Drugspasto-
raat biedt vanuit de christelijke traditie 
antwoord op de zingevingsvragen die 
deze situatie bij de mensen die erin ver-
keren oproept. Met name is het Drugs-
pastoraat er voor mensen die  geen 
sociaal of maatschappelijk netwerk 
hebben of daar moeilijk aansluiting bij 
kunnen houden. Het Drugspastoraat 
Amsterdam wordt bemenst door twee 
pastores en een administratieve kracht. 
(samen 2 fte).

Missie
Over één ding zijn we het eens: Wie 
in nood is geraakt, moet hulp krijgen. 
God houdt van ieder mens, wie of wat 
die ook is. Zo luidt ook onze grond-
houding. We accepteren onze mensen 
zoals ze zijn en bewaken hun menselij-
ke waardigheid, onvoorwaardelijk. We 
zoeken samen met hen naar zingeving 
in het bestaan. Met wie dit wil vieren 
wij samen onze band met God en me-
demens. 
We gaan belangeloos met hen mee op 
hun weg door het leven. We staan hen 
bij in hun dagelijkse zorgen, voor zo-
ver zij dat willen of nodig hebben. We 
bieden niet zozeer directe hulp, maar 
wijzen eerder de weg naar de hulpver-
lening. We kennen de mogelijkheden 
in Amsterdam en wij bemiddelen waar 
mogelijk bij instanties en overheidsin-
stellingen. Inmiddels is het niet meer 
alleen de druggebruiker die bij ons een 
luisterend oor vindt, maar voelen men-
sen met een psychische variatie zich 
ook bij ons thuis. Voor hen willen wij 
een gemeenschap vormen van gelovi-
gen en ongelovigen, van sjiek en sjo-
fel, van mensen die elkaar respecteren. 
Onze taak is het om deze mensen te 
faciliteren, zodat zij zich gezien en ge-
hoord voelen.

INLEIDING
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Crypteviering
Wij organiseren al langer elke week een 
viering op de Oudezijds Achterburgwal in 
Amsterdam. Deze zaal huren wij van het 
Leger des Heils. Nieuw daarbij waren in 
2024 de warme maaltijden die wekelijks na 
afloop van de viering worden geserveerd.
Deze maaltijden worden gekookt door vrij-
willigers uit alle lagen van de maatschappij. 
Gedurende de periode januari - mei 2024 
startten wij samen met Stichting Amster-
damVerbindt dit initiatief. Van mei tot sep-
tember 2024 vulden wij zelf het kookroos-
ter met mensen die wij via ons netwerk aan 
ons wisten te verbinden. In de maanden 
oktober tot en met december neemt Am-
sterdamVerbindt de verantwoording om 
het rooster te vullen met koks.
Naast het koken zorgden wij voor voldoen-
de vrijwilligers die afwasten en opruimden.
Een andere vrijwilliger zette koffie en thee en 
zorgde dat er voldoende koek aanwezig is. 

In de loop van het jaar namen de bezoe-
kersaantallen zo toe, dat wij genoodzaakt 
waren een andere opstelling te creëren. In 
plaats van een grote kring tijdens de vie-
ring is er nu een meer traditionele opstel-
ling. Gemiddeld bezochten 25 mensen de 
kerkdienst en aten ongeveer 35 mensen 
een warme maaltijd met ons mee.
Het is belangrijk dat de tafels netjes gedekt 
zijn en dat er een fijne sfeer heerst.
De viering werd door een voorganger ver-
zorgd. Bovendien was er altijd een beroeps-
kracht van het Drugspastoraat aanwezig 
die  daardoor tijd had om aandacht aan de 
bezoekers te geven als zij daar behoefte 
aan hadden. 

Wij werkten met twee pastores, in dienst  
van het Drugspastoraat, en met drie pasto-
res die buiten onze organisatie werkzaam 
zijn. Tweemaal per jaar organiseerden wij 
een voorgangersoverleg en bespraken we 
met elkaar welke thema’s wij wilden gebrui-
ken gedurende het jaar. Elke week schreef 
de pastor een verslag over de viering zodat 
de collega’s wisten wat er zich heeft afge-
speeld tijdens de viering. 
In het voorjaar van 2024 namen wij af-
scheid van Grada van Harten, onze oudste 
vrijwilligster en voorganger. Om gezond-
heidsredenen moest zij stoppen met haar 
werkzaamheden voor het Drugspastoraat. 
Grada had tijdens haar laatste viering voor 
iedereen een lichtpuntje meegebracht, dat 
was een prachtig symbolisch cadeau. Zij is 
zelf jarenlang voor veel van onze bezoe-
kers een lichtpuntje geweest.

Tijdens de vieringen in de veertigdagentijd 
was het thema personen die een rol spelen 
in het lijdensverhaal van Jezus. Zo werden 
o.a. Simon van Cyrene, Petrus en Maria 
Magdalena behandeld.
Daarnaast hadden we gedurende het jaar 
verschillende andere themareeksen die we 
tijdens een aantal achtereenvolgende zon-
dagen behandelden. Zo hadden we een 
reeks over monologen van de underdog, 
een reeks over kunstwerken die bepaalde 
emoties oproepen, en een reeks over le-
vensliederen. In de adventsperiode waren 
wij letterlijk in verwachting en zorgden we 
dat er elke week iets in het wiegje werd ge-
legd voor het kindje wat geboren zou gaan 
worden.

Door de toename van het aantal bezoekers 
lijkt een straatkerk een steeds haalbaarder 
te worden. De bezoekersaantallen zijn zo 
toegenomen dat wij onze maximale capa-
citeit bijna helemaal hebben bereikt. Dit 
vraag hoe wij dit op een goede manier aan 
moeten pakken en de juiste allianties aan 
gaan dringt zich op.

DE PRAKTISCHE UITVOERING
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Judith van Swethuis
Op wekelijkse basis bezoekt een pastor het huis 
voor bewoners met psychische problemen. De 
ene week voert zij persoonlijke gesprekken, 
de andere week is het een groepgesprek. De 
bewoners genoten van het gesprek; zij brand-
den een kaarsje en vertelden in een vertrouw-
de omgeving wat hen bezighield. Aanvankelijk 
waren de groepen niet zo groot. Door de be-
woners ook persoonlijk te bezoeken werd een 
vertrouwensband opgebouwd en kwamen de 
bewoners makkelijker naar de groepsbijeen-
komsten.

De Veste
Op verzoek van de bewoners werd de pastor 
uitgenodigd langs te komen. In het begin was 
moesten de bewoners naar de pastor komen in 
de gemeenschappelijke ruimte. Hier was wei-
nig privacy. Na enige tijd bleek dat het vrijelijk 
bewegen van de pastor in de woonvoorziening 
tot meer persoonlijke gesprekken leidt.

De Rijswijk
Door het complexe gedrag van de bewoners is 
het soms lastig om een goed gesprek te voeren. 
Het is voor de bewoners ook heel gezellig en 
inspirerend om met elkaar te koken. Dit deden 
wij op de achtste etage en maakten dan met de 
bewoners de gerechten klaar die zij kenden uit 
hun jeugd.

De Passanten
Tijdens Pasen werden er duizend tulpen gedo-
neerd door een gemeentelid van de Amstelkerk 
in Ouderkerk aan de Amstel. De tulpen werden 

ingepakt in zwart papier. Dit symboliseerde de 
donkere tijd, voor Pasen. Op Pasen werd het 
papier verwijderd en kwamen de knalgele tul-
pen tevoorschijn. Ook verzorgde het Drugs-
pastoraat een koor. Helaas sloot dit niet aan bij 
de behoefte van de bewoners.  In overleg met 
HVO/Querido hebben wij besloten de activi-
teiten niet langer door te zetten.

De Aak
In 2024 werd bijna iedere donderdag woon-
voorziening De Aak in Osdorp bezocht. In deze 
woonvoorziening worden mensen opgevan-
gen die medische zorg nodig hebben. De ba-
sis van het wekelijkse bezoek was het gesprek 
bij de mensen op de kamer. Mensen konden 
even hun hart luchten, en praatten de pastor 
bij over hoe het op dat moment met ze ging. 
Daarnaast werd met één bewoner een oude 
vriend opgezocht die niet lang meer te leven 
had. Verder werd er voor verschillende mensen 
een uitvaartcodicil opgesteld, waarin wensen 
rond overlijden worden opgenomen. Ook kon 
er verschillende keren door morele counseling 
geholpen worden om antwoorden te vinden 
op ethische vraagstukken. Voor verschillende 
bewoners van deze woonvoorziening verzorg-
de het Drugspastoraat in 2024 de uitvaart.

Robert Koch Wonen
Iedere maand werd ook woonvoorziening Ro-
bert Koch Wonen bezocht. Het bezoek be-
stond ook hier uit het opzoeken van de bewo-
ners op hun kamer om op die manier met hen 
in gesprek te gaan over levensvragen.

WEKELIJKSE BEZOEKEN 
aan de Woonvoorzieningen van HVO/Querido
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Inloophuis de Rotonde van Roads in Amster-
dam Zuidoost
Wekelijks legde een pastor een bezoekje af aan 
dit inloophuis. De pastor brandde een kaarsje 
met de mensen die daar behoefte aan hadden 
en sprak met hen over de dingen die hen be-
zighielden. Voor alle uitjes en reisjes nodigden 
wij de mensen van de Rotonde uit. Daar was 
altijd belangstelling voor.

Omdat spreken vaak lastig is bedacht de pas-
tor om Bijbelverhalen uit te beelden. Hiervoor 
heeft een van de bezoekers kostuums ge-
maakt. De andere bezoekers verkleedden zich 
en beeldden zo Bijbelse verhalen uit. Een fo-
tograaf maakte op vrijwillige basis hier foto’s 
van. Het idee is geopperd hier een boekje of 
kalender van uit te geven.

Inloophuizen voor dak- en thuislozen
Een pastor bezocht met regelmaat verschil-
lende inloophuizen voor dak- en thuislozen 
in Amsterdam. Zo werd op dinsdag met  de 
Spreekbuis in Oost, de Kloof  en Blaka Watra 
in Centrum en Makom in Zuid bezocht. Mid-
dels presentiepastoraat was de pastor hier be-
schikbaar voor een gesprek met de bezoekers 
van de inloophuizen. Regelmatig kon een be-
moedigend gesprek gevoerd worden en kon-
den de bezoekers even hun hart luchten. Op 
vrijdagen werd inloophuis De Schakel in West 
bezocht en daarna werd een bezoek gebracht 
aan de koffieruimte van De Noorderkerk, waar 
een veegploeg van Het Koffiehuis in de Haar-
lemmerstraat een kop koffie en een gesprek 
wordt aangeboden. 

Door zeer regelmatig op vaste tijden op deze 
plekken aanwezig te zijn ontstond er meer dui-
delijkheid over wie precies tot onze doelgroep 
behoren. Veel bezoekers komen in verschil-
lende inloophuizen. Door de bekendheid die 
daardoor ontstaat is het makkelijker om con-
tact te maken en weten de bezoekers de pas-
tor sneller te vinden. 

De bezoekers van de inloophuizen vonden 
daardoor ook sneller de weg naar de Cryp-
te en wisten de pastor te vinden als het nodig 
was. Zo kon in juni 2024 met verschillende be-
kenden en vrienden van de straat een bezoek 
gebracht worden aan het graf van een daklo-
ze man, die plotseling overleden was. Het graf 
van deze man werd opgespoord in Rotterdam 
en door medewerking van de pastor konden 
verschillende vrienden van de straat alsnog af-
scheid van deze man nemen.

In december werd er in de inloophuizen Ma-
kom en Spreekbuis extra aandacht besteed 
aan het kerstfeest. In de Spreekbuis was er mu-
ziek op dwarsfluit en werden er kaarsjes ge-
brand. In Makom was er na het groots uitge-
pakte kerstfeest ruimte om kaarsen te branden 
voor datgene waar men dankbaar voor was. 
Een kostbaar moment, wat door velen werd 
gekoesterd.

BEZOEKEN AAN INLOOPHUIZEN 
verspreid over de stad
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Niet alleen gedurende de viering en tijdens de 
warme maaltijd werden wij geholpen door vrijwil-
ligers. Zij onderhielden ook de graven van onze 
overleden mensen. Al deze vrijwilligers vormen 
verschillende groepen.

Op 6 juni verzorgden wij een barbecue om onze 
vrijwilligers te bedanken en op 2 december, tij-

dens het Sinterklaasfeest, kregen deze trouwe vrij-
willigers als beloning allemaal een cadeaubon uit 
handen van Sinterklaas. Bijzondere aandacht ver-
dienden Laspamer O’Jeah, Francina van Riel, Ma-
chiko, Miranda van Soest en Co van Melle. Zij ver-
zorgden onze muziek waardoor onze dienst meer 
sfeer kreeg.

Van onze vrijwilliger Irene:
 
Sinds de zomer van 2023 ben ik vrijwilliger bij het Drugspastoraat. Ik wilde graag iets bijdragen 
aan mijn buurt en vond de vacature via de Vrijwilligers Centrale Amsterdam. Het uitgangspunt dat 
iedereen recht heeft op een plek voor zingeving en samen een maaltijd deelt, sprak en spreekt mij 
enorm aan.

Mijn taken als Kitchen Coördinator zijn overzichtelijk: één zondag per maand help ik bij de viering 
met het dekken van de tafels, het uitserveren van de maaltijden en daarna de afwas. Tijdens het 
eten maak ik graag een praatje met andere aanwezigen en ondersteun ik waar mogelijk de koks 
(ook vrijwilligers). Het fysieke werk geeft voldoening: even lekker de handen uit de mouwen steken 
voor een helder resultaat.

Toch is er nog een belangrijkere reden waarom ik graag vrijwilliger ben bij het Drugspastoraat. 
Mensen met uiteenlopende achtergronden en religieuze voorkeuren komen samen. Tijdens de 
viering mag iedereen een kaarsje branden terwijl de anderen luisteren. De middagen gaan vaak 
gepaard met humor en soms is wat improvisatie nodig maar juist daarom kom ik er graag. Het is 
niet gekunsteld, maar een authentieke plek waar echt iedereen welkom is. Dat wordt niet alleen 
gezegd, je voelt dat ook echt als je er bent.

VRIJWILLIGERS
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Op 1 maart werden wij getrakteerd op een bezoek 
van de Friese Folk zanggroep The Old Pipers. En-
kele maanden daarvoor hadden wij kennis gemaakt 
met hen tijdens onze pelgrimsreis naar het Noor-
den, in oktober 2023. Wij nodigden hen uit om 
naar Amsterdam te komen. Het concert dat zij ver-

zorgden samen met het daklozenkoor de Straat-
klinkers, leverde door de kaartverkoop een mooi 
bedrag op waar wij de graven op Sint Barbara van 
hebben opgeknapt. De avond was een groot suc-
ces; er was vrolijke muziek te horen; de mensen 
zongen en dansten mee.

HET BENEFIETCONCERT 
van de Old Pipers en de Straatklinkers
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Met 51 deelnemers hadden we een stampvolle bus met 
mensen die de kruisweg wilden lopen. Zo vertrokken 
we op Goede Vrijdag 29 maart naar Limmen, waar wij 
na een korte overweging de lunch gebruikten. Daar-
na reisden we af naar Heiloo, bekend van het wonder 
van Heiloo. In kleine groepen liepen wij de kruisweg. 
Bij het putje van Heiloo hadden wij een speciale werk-
vorm bedacht. De mensen konden de bruiloft in Kana 

naspelen en Maxim zorgde ervoor dat water echt rood 
kleurde en in wijn veranderde.

Ben de Boer ging mee als begeleider van een van de 
deelgroepjes. Hij schreef het volgende over deze dag:

Een hele goede vrijdag 
 
Ik zit in de bus  op weg naar het heiligdom van Onze 
Lieve Vrouwe in Heiloo. Dat is schuld van Zwanine 
Siedenburg. Of beter: het is mijn eigen schuld. Ik 
ben bezweken voor de charmes van de Amsterdam-
se drugspastor. Ze had me gevraagd om mee te gaan 
op de jaarlijkse bedevaart naar de kruiswegstaties in 
Heiloo. 

Om de groep te begeleiden. Ik heb ja gezegd. Maar 
vrijdag is mijn vrije dag. Daarom is de muziekles ver-
schoven. De honden moeten het vandaag stellen 
zonder het rituele uitje in het Amsterdamse bos. Maar 
echt spijt had ik natuurlijk niet. Bij de koffie kwam ik 
een oude kennis van me tegen. Hij stelde me gelijk 
voor aan de mensen om hem heen. “Hij is een do-
minee en erg goed”.  Zijn buurvrouw gaf gelijk haar 
rugzak aan mij in bewaring. Ze had teveel meegeno-
men en ik had niks – zag ze. 

Ook kon ik haar wel ondersteunen, ze liep moeilijk. 
Na de lunch en mooie preek van de drugspastor volg-
de het hoofdprogramma. In kleine groepen langs de 
statiën. Het bleken lelijke tegeltableaus uit de jaren 
vijftig. Of misschien zelfs jaren dertig. Verdrietige 
scenes uit het leven van Jezus. Ons clubje nam de 
taak serieus. We stonden stil bij ieder tableau. Veer-
tien stuks. Ik wist de weg niet, maar bijna iedereen 
was hier al vaker geweest. Op papier had ik de leiding, 
maar eigenlijk werd ik zelf vooral rondgeleid door 

het heilige park. De verdiepende vragen in boekje 
werden gretig beantwoord. Wanneer wij eenzaam 
waren en kwetsbaar en waar onze veerkracht was. 
Bij de dood van Jezus en zijn graf kwamen de verha-
len echt los. Hoe je wakker werd naast je dode man 
en dat hij daarna in een wilgen mand gelegd werd en 
in de camper naar het crematorium gebracht. Er was 
ook een zus. Ze had tijdens Corona drie dagen dood 
in haar bed gelegen zonder dat iemand haar mistte. 
Erger dan Jezus’ lijden vond haar broer. 

Toen kwam als slotakkoord de berg Golgotha. Ik 
schrok ervan. Een levensechte berg van keien met 
bovenop Jezus aan het kruis. Levensecht. Gelukkig 
floten de merels en scheen de zon. Hier en daar werd 
een selfie gemaakt met Jezus aan het kruis op de ach-
tergrond. Ik keek er niet meer van op. Mijn clubje 
was maar al te vertrouwd met verraad, eenzaamheid 
en lijden. Deze lijdende Jezus was hun maatje. Met 
de Man van Smarten als gezelschap waren we aan 
het einde van de kruisgang bijna vrienden. 

We moesten ons haasten, de bus stond al weer klaar. 
Op de achterbank dommelde ik in slaap. Aangeko-
men in Amsterdam dacht ik: dit was een heel bijzon-
der schoolreisje. Moe en voldaan fietste ik door de 
drukke stad vol toeristen terug naar huis. Het was een 
hele goede vrijdag geweest.  
 
Ben de Boer, geestelijk verzorger Arkin 
(GGz Amsterdam) 

BEZOEK OP GOEDE VRIJDAG AAN HEILOO
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Het Drugspastoraat bezit al jaren graven op Begraaf-
plaats Sint Barbara in Amsterdam. Met enige regelmaat 
worden hier nog steeds mensen begraven. De namen 
van degenen die in het graf van het Drugspastoraat 
begraven worden, worden ieder jaar op het grafmo-
nument bijgeschreven. De ruimte rond het grafmonu-
ment kon wel een opknapbeurt gebruiken en nadat de 
gelden bijeen waren gekregen, middels het benefiet-
concert, een aanvraag bij fondsen en een artikel in het 
Parool, kon het plan voor een opknapbeurt uitgevoerd 
worden.

Op vrijdag 5 april werd met vereende kracht de ruimte 
rond het grafmonument van nieuwe beplanting voor-
zien. Ook werden er sokkels van cortenstaal geplaatst, 
waarop nabestaanden hun bloemen of aandenkens 
achter kunnen laten. De troostweide in het midden 
wordt nu omgeven door grassen. In de maanden erop 
werd er maandelijks door een vijftal vrijwilligers een 
korte onderhoudsbeurt uitgevoerd, waarbij gewied en 
geschoffeld werd. In het najaar werden ook nog meer-
jarige bollen geplant. Zo blijft het monument er netjes 
bij liggen en hebben onze mensen een waardige plek 
om te rusten. 

Op zondag 9 juni ging de gemeenschap uit De Cryp-
te er weer op uit. Met ruime dertig mensen vertrok-
ken we naar De Waver voor een openluchtviering in 
een weiland. Eenmaal aangekomen op de boerderij 
werden we met verse melk en thee verwelkomd. Sa-
men liepen we achter de leden van de Accufanfare 
aan richting het weiland, waar stoelen en geluidsin-
stallatie ons al op stonden te wachten. 
We hoorden er het verhaal van de verloren zoon, dit 
keer verteld door voorganger Eva Martens vanuit het 
perspectief van de moeder van de verloren zoon. Een 
van de leden van de Accufanfare verbond het verhaal 
door middel van een getuigenis met zijn eigen leven. 
Ook zagen we uitgebeeld worden hoe Jacob vocht 
met de engel. Een pastor van het Drugspastoraat ver-
bond alle elementen van die middag met elkaar in 
haar overweging.

ONDERHOUD GRAVEN

OPENLUCHTVIERING
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Elk jaar verzorgen wij een meerdaagse pelgrimsreis. Dit 
jaar gingen wij naar het Zuiden.
 
Dag 1: 15 oktober 2024 
Om 10 uur vertrokken we vanaf het Joods Museum uit 
Amsterdam. Na in de ochtend nog twee afmeldingen te 
hebben gekregen, voegde Marisol zich bij de groep. We 
haalden haar thuis op. Daarna vertrokken we naar de zus-
ters Clarissen in Megen. Bij aankomst deden we mee met 
het middaggebed. De zusters zongen prachtig. Na afloop 
stond de warme soep al op ons te wachten. Even later was 
daar zuster Chiara. Deze wijze vrouw vertelde ons over de 
heilige Clara, over het leven in een klooster en over haar 
eigen weg naar de kloosterpoort. Ademloos luisterden we 
toe hoe ze al onze vragen beantwoordde. Nadien volgde 
ook een rondleiding door de tuin.  In de middag liepen we 
naar ons verblijf, net buiten het dorp. We werden er ver-
welkomd door de liever boerin met een heerlijk stuk cake. 
Het programma en het thema werd uit de doeken gedaan 
en daarna kookten we samen een heerlijke maaltijd. 
’s Avonds begonnen we met het maken van de monstran-
sen: de houders waarin we iets zouden plaatsen wat voor 
ons het heiligste is. Met enthousiasme ging iedereen aan 
de slag. Begeleider Bert hielp waar nodig. We sloten de 
dag af met een moment van bezinning en zochten toen 
onze bedden op.  
  
Dag 2: 16 oktober 2024 
De tweede dag begon met het zonnelied van Franciscus 
van Assisi. Tijdens de dagopening luisterden we hoe dit 
eeuwenoude lied door Clarissen werd gezongen.  
Na het ontbijt vertrokken we naar Den Bosch, waar we 
warm werden onthaald door broeder Theo. Samen dron-
ken we koffie, aten we een Bossche Bol en hoorden we 
over het Stadsklooster en over Franciscus van Assisi die 
daar de grote inspirator is.  
We doolden door de eeuwenoude gangen van het kloos-
ter en bezochten de prachtige kloosterkerk. We deden 
hier een verdiepingsopdracht en stonden aan de hand van 
collages stil bij verhalen uit het leven van Franciscus. 

Na gezamenlijk geluncht te hebben namen we afscheid 
van broeder Theo en stapten we de boot in voor een vaar-
tocht over de Binnendieze. Genietend van de bijzondere 
route luisterden we naar de gids, die ons in zijn fluister-
boot door de nauwe vaargang loodste.  Vol van alles wat 
we gehoord hadden, dwaalden we ieder afzonderlijk nog 
even door Den Bosch. Aan het eind van de middag stond 
de bus klaar om ons terug te brengen naar Megen. 
In onze accommodatie werden we opgewacht door Gra-
da, de voorganger die jarenlang ook dienst heeft gedaan 
bij ons in de Crypte. Hartelijk verwelkomde ze ons. We 
maakten samen een heerlijke shepherd’s pie en kregen 
rijstepap toe. Terwijl de laatste happen naar binnen ge-
werkt werden, vertelde Grada een van haar befaamde 
verhalen. Iedereen luisterde aandachtig.  
Na de maaltijd werden de monstransen versierd en in ge-
reedheid gebracht voor de volgende morgen. We sloten 
af met een gezamenlijk gebedsmoment. 
 
Dag 3: 17 oktober 2024 
De dag startte spontaan met muziek. Terwijl iedereen rustig 
in de woonkamer zat, nippend aan een kop koffie, klonken 
de warme klanken van Norah Jones. Na het ontbijt ver-
trokken we naar de kapel van het Bruurke van Megen. 
We stalden er onze monstransen uit, hoorden het verhaal 
van Everardus Witte en deelden met elkaar wat voor ons 
heilig was. Na een korte overweging sloten we deze slot-
viering af met een Franciscaanse zegenbede. 
Vanuit Megen vertrokken we naar Berlicum, alwaar we een 
kamelenboerderij bezochten. Eigenares Tamara vertelde 
over de kamelen terwijl we genoten van cake en koffie. 
Daarna mochten we ze zelfs nog even aaien en te drinken 
geven. We sloten af met het proeven van de melk en aten 
er pannenkoeken van. 
Nadat het huis aan kant was gemaakt, lieten we met de 
pont Megen achter ons. Zonder veel vertraging keerden 
we terug in Amsterdam. Na drie dagen relatieve rust deed 
de aanblik van veel mensen op de straat onze deelnemers 
goed. Dankbaar en geïnspireerd vertrok iedereen vanaf 
het Jonas Daniël Meijerplein weer naar huis.  

PELGRIMSREIS NAAR HET ZUIDEN: 
Pelgrimage van het Drugspastoraat naar Noord-Brabant 
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Het afgelopen jaar verzorgden wij 17 uitvaarten. Niet 
alle overledenen werden op Sint Barbara begraven. 
Twaalf personen werden in ons eigen graf begraven; 
vijf personen werd ergens anders begraven of ge-
cremeerd. 
Op 5 november 2024 vond de jaarlijkse Allerzielen-
herdenking plaats op begraafplaats Sint Barbara. Wij 
nodigden nabestaanden uit om de doden te herden-
ken en om aanwezig te zijn bij het onthullen van de 
nieuwe namen, die op het monument waren bijge-
schreven. Rond de 25 mensen waren aanwezig bij de 
herdenking. De namen van de overledenen werden 
genoemd en er werd voor elke een kaars aangesto-
ken. Daarna liepen we in een stoet naar het graf om 
hen in stilte te gedenken.

 

Op woensdag 19 december vierden we kerst met 
onze gemeenschap in de Oranjekerk. De dienst werd 
bezocht door meer dan honderd mensen en het the-
ma was: “Waar heeft je wieg gestaan?”. Verschillende 
personen vertelden hun verhaal over waar hun wieg 
had gestaan en in samenwerking met Stichting Be-
schermde Wieg werd het kerstverhaal gespiegeld aan 
de realiteit van de straat. 
In samenwerking met AmsterdamVerbindt werd er 
na afloop een heerlijke maaltijd geserveerd, waarbij 
er rond de negentig personen aanwezig waren. Ook 
zorgden de mensen van AmsterdamVerbindt voor 
een kerstpakketje voor vele van onze bezoekers. Een 
mooie avond en een passend slot van het jaar. 

 

UITVAARTEN EN HERDENKINGEN

KERST
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Het afgelopen jaar was een jaar van hard werken wat 
tot verbluffende resultaten heeft geleid zoals de toe-
name van het aantal bezoekers aan onze vieringen met 
70 procent. In 2022 kwamen er soms maar 8 mensen 
naar de viering, nu zijn dat er minimaal 30 met uitschie-
ters naar 50 bezoekers rond de kersttijd. De gemeen-
schap die wij wilden opbouwen begint aardig vorm 
te krijgen. Dit zagen wij ook terug tijdens de kerstvie-
ring waar wij een veel groter aantal bezoekers moch-
ten ontvangen dan waar wij op gerekend hadden.  

De behoefte aan een gemeenschap van gelovige en 
ongelovige mensen is er zeker en wij hebben binnen 
onze mogelijkheden alles gedaan om onze gemeen-
schap te laten groeien en daar zijn wij trots op. He-
laas hebben wij nu niet voldoende capaciteit om deze 
groei door te zetten en stagneert de uitbreiding. 

Dit maakt het noodzakelijk om kritisch naar ons beleid 
te kijken. Er is voldoende reden om tevreden te zijn 
over het behaalde resultaat maar de vraag is wel of 
en hoe wij door willen groeien naar een breed gedra-
gen Straatkerk of dat wij ons moeten beperken tot de 
vieringen zoals wij die nu met succes uitvoeren.  Dit 
proces vergt tijd en aandacht; hierin worden wij bijge-
staan door de medewerkers van de Sesamacademie. 

•	 Meer dan 2700 contacten met onze mensen
•	 52 zondagse vieringen, inclusief warme maaltijd
•	 17 uitvaarten
•	 29 vrijwilligers
•	 2 pastores, 1 administratief medewerker in dienst
•	 6 woonvoorzieningen bezocht
•	 7 inloophuizen met regelmaat bezocht

 

TERUGBLIK

2024 IN AANTALLEN
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Artikel over het grafmonument:
https://www.parool.nl/ps/op-begraafplaats-sint-barbara-is-er-ruimte-voor-mensen-
zonder-netwerk-maar-de-braakliggende-graven-liggen-er-weinig-florissant-bij~bf822210/

Podcast waarin pastor Zwanine Siedenburg de verslavingsknoop ontwart:
https://dollemarias.nl/luisteren/

Stuk over een Eenzame Uitvaart i.s.m. Het Drugspastoraat:
https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/in-een-tentje-verstopt-in-het-struweel-bij-
sportpark-de-toekomst-overleed-de-poolse-mevrouw-b-33-jaar-oud~b30779b2/

Stuk over een Eenzame Uitvaart i.s.m. Het Drugspastoraat:
https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/het-poedeltje-leefde-helemaal-van-
mevrouw-d-s-liefdevolle-benadering~b0797557/

https://drugspastoraat.nl
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