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De zomer 
De zomer: voor mij het favoriete jaargetijde. Het schitterende en warme weer 
roept op om naar buiten te gaan. Verlaat je huis en ga erop uit! En wat is er buiten 
veel te vinden. De prachtige natuur, de mensen om je heen, de goede sfeer. En 
dat alles omdat de zon weer schijnt en met haar warmte en licht de aarde doet 
stralen. In de Romeinse traditie werd de zon aanbeden in de vorm van de 
onoverwinnelijke zon, de Sol Invictus. Later toen de Romeinse goden plaats 
maakten voor de christelijke God werd deze verering van de zon op een andere 
manier voortgezet. In de vroegchristelijke iconografie werd Jezus namelijk 
afgebeeld met een zonnekroon op zijn hoofd. Hij werd gezien als het Licht der 
Wereld (Johannes 12: 46), als het licht van de nieuwe dag, die hoop en moed geeft 

na de donkere nacht. Licht 
ook van het nieuwe leven, 
het leven na de dood. In feite 
was het een overgang van de heidense naar de christelijke 
godsdienst en op deze manier was de overgang makkelijker te 
maken. Maar zoals de zon de aarde doet schitteren, zo kan 
Jezus ook ons leven warmte, licht en hoop schenken. Door zijn 
boodschap en voorbeeld kan hij ook door ons in de wereld 
schijnen. Dus die vergelijking met de zon is zo gek nog niet en 
op die manier kan het dus altijd een beetje zomer lijken. 
Misschien iets om over na te denken voor alle zonaanbidders. 
Ik wens iedereen een goede zomer toe! 
 

Update project Walk of Life 
Op dit moment staat alles in de 
startblokken om een nieuwe fase in te 
gaan. De training is ontwikkeld om nog 
meer mensen te leren levensverhalen op 
te schrijven en toe te voegen aan de 
database. De website ziet er fris en 
eigentijds uit en wacht op nieuwe 
levensverhalen ook van mensen buiten 
Amsterdam. Nog steeds komen mij 
verhalen ter ore die ik graag wil delen met 
anderen en als de persoon toestemming 
geeft breng ik deze verhalen ook naar 
buiten. Ik schrijf ze altijd op en voeg ze toe 
aan de database. Dat dit hard nodig is blijkt uit de tijd die ik moet 
besteden aan het opsporen van familie en het uitzoeken van 
verhalen van mensen die overleden zijn. Als niemand iets 
opschrijft dan zal jouw verhaal verloren gaan. Het laatste verhaal 
wat ik opschreef is dat van een vrouw die op zee geboren is. Een 
verdrietig maar heel bijzonder levensverhaal. Wij brachten haar 
terug naar haar vader en zus die allebei nog in leven zijn. Het was 
een prachtig weerzien. Dat allemaal dankzij de Walk of Life. 
Ondertussen is ook duidelijk geworden dat het project de Walk 
of Life de komende jaren voortgezet kan worden. Door een 
subsidie, toegekend door het ministerie van Justitie en 
veiligheid, kan dit project de komende tijd verder uitgebouwd 
worden. Een mooie opsteker na het vele werk dat al verricht is! 
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Tim S'Jongers in de spreidstand 
Op initiatief van de opvang in de Poeldijkstraat 
nodigen wij bekende invloedrijke mensen uit 
om met de bewoners in gesprek te gaan. Op 9 
maart kwam Tim S'Jongers naar ons toe. Hij 
sprak in de kantine met de mensen over hun 
leven. Zij wachten soms jaren op een huis en 
hun leven lijkt uitzichtloos. Tim vertelde dat hij 
zelf ook verslaafd is geweest en nog steeds van 
een goed glas whisky houdt. Door zijn 
achtergrond en zijn ervaringen uit het verleden 
herkende hij de verhalen van de mensen de 
problemen waar je mee te maken krijgt als je je 
huis verliest. Hij besloot om het roer om te 
gooien en zich aan te melden bij de universiteit 
om te gaan studeren. Om in zijn 
levensonderhoud te voorzien werkte hij als 
nachtbewaker in de opvang. Tegen de ochtend 
was hij blij als iedereen nog leefde. Hij kent deze 
wereld van binnenuit, nu is hij directeur van de 
Wiardi Beckmanstichting en heeft hij een 
invloedrijke positie. Er wordt naar hem 
geluisterd. Volgens eigen zeggen zit hij in de 
spreidstand. Enerzijds een invloedrijke positie 
anderzijds nog nauw verbonden met de mensen 
zonder hoop. Een indrukwekkend gesprek! 
 

 
 
 



Even voorstellen: secretaris Cees Aldewereld 
Mijn naam is Cees Aldewereld en 
sinds oktober 2021 bekleed ik de 
functie van bestuurlijk secretaris bij 
het Drugspastoraat Amsterdam. 
Mijn achtergrond is het onderwijs. 
Al vroeg wilde ik schoolmeester 
worden en deed als kind niets liever 
als ‘schooltje’ spelen. Dit tot grote 
ergernis van mijn jongere broers, die 
de leerlingen moesten spelen. Na 
een studie Engelse Literatuur en 

Europese geschiedenis heb ik als leraar gewerkt in het 
middelbaar onderwijs, en vanaf 2000 als hogeschooldocent 
aan de Haagse Hogeschool, op de Engelstalige afdeling Public 
Management (bestuurskunde). Mijn speciaal gebied was de 
bestuurlijke inrichting van Europese Unie. 

Gezien mijn christelijke/katholieke achtergrond draag 
ik het DPA een bijzonder warm hart toe, omdat de missie en 
de visie van het DPA overeenkomt met mijn geloof en ook 
omdat de alleenstaande, eenzame medemens centraal wordt 
gesteld. Ik vind het een prachtige doelstelling dat wij proberen 
de medemens uit zijn/haar eenzaamheid te halen en het 
gesprek aan te gaan. Een luisterend oor voor onze 
medemensen maakt onze samenleving menselijker. Dit was 
ook een van de redenen om de uitnodiging lid van het bestuur 
te worden aan te nemen. Ik vind het heel belangrijk om in elk 
mens aan beeld van God te zien. Dit is niet altijd even 
makkelijk, maar wel het proberen waard omdat het een grote 
invloed heeft op de wijze waarop je je naaste benadert.  

Behalve bestuurlijk bezig te zijn, geniet ik van mijn pensioen en de daarmee verbonden vrije tijd. Ik vind het 
heerlijk om uren te lezen, maar ik speel ook met veel plezier golf en ik fiets graag. En ik vind het heerlijk in Amsterdam 
te wonen en door de stad te dwalen. Ik kan intens genieten van de schoonheid van Amsterdam en ik prijs mijzelf 
gelukkig in deze stad te mogen wonen en actief te zijn op maatschappelijk gebied. Kortom, ik ben een gelukkig mens 

en dankbaar voor alles wat mij geschonken wordt. 
 

16 juli 2023: Vriendenzondag! 
In een mensenleven zijn vriendschappen 
onmisbaar. Ieder mens heeft anderen nodig om 
het leven mee te delen. Zonder vriendschap en 
liefde is het leven kleurloos en heeft het geen 
smaak. Om de vriendschap eens extra onder de 
aandacht te brengen wordt op zondag 16 juli een 
Vriendenzondag georganiseerd. Alle bezoekers en 
vrijwilligers van de Crypte worden uitgenodigd om 
een vriend mee te nemen naar deze vriendendag. 
Als iedereen één vriend of vriendin meeneemt, 
dan zal de zaal snel gezellig vol zitten. Ook de 
vrienden van het Drugspastoraat, oud-bezoekers, 
oud-vrijwilligers en oud-betrokkenen zijn van 
harte uitgenodigd om deze dag aan te sluiten. 
Samen zullen we deze zondag de vriendschap 
vieren met een mooie dienst om 16 uur in de 
Crypte en een heerlijke warme maaltijd na afloop. 
We hopen op een mooie opkomst. Jullie zijn van 
harte welkom! 

Inloopspreekuur op donderdag houdt op 
In het nieuwe jaar is besloten het inloopspreekuur te 
schrappen uit de activiteiten van het Drugspastoraat. Waar 
het inloopspreekuur ooit begonnen was om vooral bij 
praktische noden te helpen, daar is deze functie al enkele 
jaren overgenomen door allerlei organisaties die zich bezig 
houden met maatschappelijk en sociaal werk. De functie van 
het inloopspreekuur werd later meer die van een huiskamer 
waar iedereen binnen kon lopen. De laatste jaren werd dit 
inloopspreekuur gehouden in de D’Leeuwenburgh, op 
Oudezijds Voorburgwal 14. Aangezien het bezoek steeds 
verder terug liep en op het eind maar zeer beperkt was, is nu 
besloten om dit inloopspreekuur te laten vervallen. Mensen 
die graag een individueel gesprek willen voeren met een van 
de pastores kunnen hiertoe contact opnemen met een van 
de pastores. Mensen die op een laagdrempelige manier 
kennis met ons willen maken of die gewoon een keer bij ons 
binnen willen lopen, zijn van harte uitgenodigd bij onze 
samenkomst rond de Crypteviering. Iedere zondag vindt deze 
plaats om 16:00 uur op Oudezijds Achterburgwal 45. Je bent 
van harte welkom! De deur staat vanaf 15:45 voor je open. 

 
 
 
 

Bezoek aan Kesteren 
Op zondag 23 april vertrokken we vanuit Amsterdam 
met een bus vol naar Kesteren. Het Amsterdamse 
Drugs- en Straatpastoraat was uitgenodigd door de 
Protestantse Kerk de Voorhof in Kesteren om langs te 
komen en zo geschiedde het. Rond 10:20 kwamen we 
aan en werden we warm welkom geheten door de 
dominee en door Grada van Harten. Grada is al jaren 
als voorganger betrokken bij het Drugspastoraat en 
zij was dus een bekend gezicht. We woonden samen 
de dienst bij, die onder anderen door De 
Straatklinkers werd opgeluisterd. De dienst met als 
thema: een steentje bijdragen, werd met aandacht 
gevolgd. Na de dienst werden we getrakteerd op een 
heerlijke lunch en daarna gingen we ook nog 
gezamenlijk bowlen. Rond 17 uur kwamen we moe 
maar voldaan weer bij het Joods Museum in 
Amsterdam aan. Het was een prachtige dag en vol 
dankbaarheid kijken we op dit bezoek terug.

 



Twee keer per maand warme maaltijd na de Crypteviering 
Iedere zondag komen we samen voor onze eigen 
kerkdienst. Een mooie gelegenheid om samen te zingen, 
te bidden, te reflecteren en om elkaar te ontmoeten. 
Sinds enkele maanden vindt er ook eens per maand een 
warme maaltijd plaats na afloop van de dienst. 
Vrijwilligers van AmsterdamVerbindt, maar ook onze 
eigen Ed, bereiden afwisselend een lekkere maaltijd 
voor. En met hulp van onze eigen groep vrijwilligers 
worden deze maaltijden uitgeserveerd en wordt na 
afloop alles ook weer schoon gemaakt. Deze nieuwe 
traditie bevalt zeer goed en kan op enthousiaste reacties rekenen. Het bevalt zozeer zelfs dat we vanaf september 
twee keer per maand zo’n maaltijd na de dienst zullen organiseren. In de agenda kunnen jullie lezen op welke 
zondagen deze maaltijden precies plaatsvinden. Iedere geïnteresseerde is van harte uitgenodigd voor de dienst, om 
daarna ook een vorkje mee te prikken. 
 

Agenda 
 
Elke week: 
Zondag:  16:00-17:00, Crypteviering, Oudezijds 

Achterburgwal 45. 
 
 
Belangrijke data:  
18 juni  Cryptedienst met maaltijd 
16 juli  Vriendenzondag: dienst met maaltijd 
20 augustus Cryptedienst met maaltijd 
10 september Cryptedienst met maaltijd 
24 september Cryptedienst met maaltijd 
08 oktober Cryptedienst met maaltijd 
22 oktober Cryptedienst met maaltijd 
27-29 oktober Pelgrimsreis naar het Noorden 
 
 

Overleden van december 2022 tot en met mei 2023 
in verbondenheid met het DPA 

 
Naam:    Overleden op: 
Amir Gholi Pazuki  27-11-2022 
Erwin Ravensbergen  17-12-2022 
Roy Scheek   28-12-2022 
Hans van der Veen  15-01-2023 
Alex Bakhman   23-01-2023 
Edwin Herman   07-02-2023 
Robbie Smidt   10-02-2023 
Eric van der Maaden  02-03-2023 
Jan Wesdijk   09-03-2023 
Bocian Sergiusz (Pawel)  13-03-2023 
Vygi Vrubliauskas  13-03-2023 
Paul Damhuis   04-04-2023 
Willem Bonte   02-05-2023 
Gerard van der Zandt  02-05-2023 
 

Dat zij mogen rusten in vrede. 
 

 
 
De kruisweg in Heiloo 
Al sinds enkele jaren is het een traditie voor het 
Drugspastoraat om op Goede Vrijdag met een groep naar 
Heiloo te trekken, om daar in het park de kruisweg te 
lopen. Ook dit jaar was er weer een flinke groep die 
meeging naar het heiligdom van Onze Lieve Vrouw ter 
Nood op 7 april. 

In de ochtend vertrok een goed gevulde bus met 
zo’n veertig mensen, vanuit het centrum van Amsterdam 
naar Heiloo. Bij aankomst werd de groep ontvangen door 
een van de zusters die op het heiligdom woont. Zij 
vertelde over de geschiedenis van het heiligdom, het 
werk van de zusters en over haar roeping. 

Na de lunch trokken de deelnemers, verdeeld 
over kleine groepjes, langs de veertien staties van de 
kruisweg. Bij elke statie werd stilgestaan, om te 
reflecteren over het eigen leven aan de hand van de 
verschillende scènes van de lijdensweg van Christus. Het 
was een bron van goede gesprekken en een herkenning 
in het verhaal van Jezus. 

Na afloop vond er rond het putje ook nog een 
bibliodrama plaats. Het verhaal van de Samaritaanse 
vrouw bij de put die Jezus ontmoet werd nagespeeld en 
samen werd nagedacht over hoe de verschillende 
personen in het verhaal zich op dat moment gevoeld en 
gedragen moeten hebben. 

Tegen vier uur vertrok de groep weer richting 
Amsterdam voldaan en geïnspireerd door deze 
bijzondere dag.  



 
 
 
 
 
 
 

als straten slaapkamers worden 
bankjes bedden zonder matras 

en er tentjes worden opgezet 
in het groeiende gras 

 
als slapen niet gaat 

want voeten koud en ruggen broos 
en geen kus voor het slapengaan 

die de liefde belooft 
 

als lijven ’s nachts woelen 
lopen gaan en wachten tot 

kerktorens het daglicht slaan 
 

als er geen plaats is om ’s morgens 
op te staan, uit te strekken 

en opnieuw het leven te ontdekken 
als straten slaapkamers worden 

en alles wat er is 
camouflage is 

voor wat jij mist 
een veilige haven 

een thuis 
 
 
 

Door: Lotte Rolleman 
Studente theologie 

Geschreven n.a.v. haar stage bij het Drugspastoraat 
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